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Nieuwsbrief Michaëlkerk 

19 april 2024 

God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt 
meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 
Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 
God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
Lied 418 uit het Liedboek  
Foto: Unsplash  

 



2	
	

BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 21 april  
 
Ons gemeentelid, Ds. Jan Stelwagen uit Leersum, gaat voor in de dienst van zondag 21 
april. Namens de kerkenraad zijn: Martin van Herk, Jos Versluis en Reinier Bijkerk 
aanwezig. Wim ter Haar bespeelt het orgel en de lector is Carine Roos.  
 
Zondag 28 april – doopdienst 
 
In deze dienst worden Miley Balfoort (dochter van Dariëlle en Marko Balfoort – van 
Bemmel) en Mees van Wijk (zoon van Jeannine en Hans van Wijk – van de Waerdt) 
gedoopt. Ds. Magda Hazeleger uit Naaldwijk gaat voor in deze dienst, waarin het thema 
‘De Goede Herder’ centraal staat. Organist is Frank Firet en de lector is Marian Clarijs. 
 
In beide diensten is er oppas voor de kleinsten en kindernevendienst voor de kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Het beamerteam zorgt, samen met de koster, voor alle techniek in 
de dienst. De diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl 
 
Kerktaxi 
 
Wilt u gehaald worden voor een kerkdienst? 
Gerlise van der Maas coördineert vanaf heden de kerktaxi.  
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 21 april 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Schuldhulpmaatje”. (collecte 1 via de 
collecte-app) 
 

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en 
werkt lokaal en landelijk samen met kerken, overheid, maatschappelijke 
organisaties en andere hulpverlenende instanties. Naastenliefde is de basis van 
waaruit we werken. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en 
ondersteuning verdient. Met onze SchuldHulpMaatje-aanpak dragen we 
structureel bij aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Onze 
aanpak is aanvullend op de reguliere schuldhulpverlening en gebaseerd op 
samenwerking. Hiermee versterken we de diaconale inzet van kerken, christelijke 
geloofsgemeenschappen en organisaties. 
In Utrechtse Heuvelrug heeft 1 op de 14 mensen moeite om rond te 
komen. Financieel dragen diverse fondsen bij, de gemeente UHR, en diverse 
diaconieën die deel uitmaken van het Diaconaal Platform Utrechtse Heuvelrug. 
Dit alles maakt het mogelijk dat onze schuldhulpmaatjes een grondige opleiding 
krijgen, en dat de hulpvragers geen bijdrage hoeven te betalen voor onze 
ondersteuning.  
Helpt u ook mee bij dit mooie werk? 

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk.   
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Zondag 28 april 
 

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “St. noodfonds vluchtelingen 
Utrechtse Heuvelrug” (collecte 1 via de collecte-app) 
 

Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug helpt vluchtelingen die 
reeds een verblijfsstatus hebben. Hoewel de stichting wel goede contacten 
onderhoudt met de diverse asielzoekerscentra in de regio, heeft zij dus geen 
bemoeienis met vluchtelingen/asielzoekers die in deze centra verblijven. 
Vluchtelingen met een verblijfsstatus mogen zich zelfstandig in een gemeente 
vestigen. Zij krijgen dezelfde rechten en plichten als iedere inwoner van 
Nederland. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld een taal- en inburgeringscursus 
kunnen gaan volgen, werk mogen zoeken, huurtoeslag aan mogen vragen en ook 
belasting gaan betalen. Om hen wegwijs te maken worden zij hierbij begeleid 
door de vrijwilligers van onze stichting. 
Het noodfonds is in het leven geroepen om noodzakelijk kosten die niet op een 
andere manier of nog niet worden vergoed te financieren. Zonder dit fonds zou 
de stichting haar werk niet naar behoren kunnen doen. De stichting is daarom blij 
met iedere financiële bijdrage.  

 
De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is 
bestemd voor Orgel en Muziek   
 

 

De diaconie heeft voor 2024 gekozen voor een nieuw zendingsdoel vanaf februari; het 
Moeder- en Babyprogramma van Compassion. (derde collecte). 
 

Deze maand besteden we aandacht aan het verhaal van Miracle, uit Uganda. 
Ze kreeg de naam Miracle, wonder. Terecht, want het is een wonder dat het 
inmiddels acht maanden oude meisje er nog is. De zoon van Gladys vond haar als 
pasgeboren baby in een plastic zak, drijvend in een hoop afval in het riool. Gladys 
besloot Miracle op te nemen in haar gezin. Daar groeit ze nu op als zusje naast 
vier oudere kinderen, dankzij praktische en mentale ondersteuning vanuit het 
Moeder- en babyprogramma. 
Hoewel het gezin de keuze maakte om Miracle niet aan haar lot over te laten, was 
er onvoldoende geld om in haar levensonderhoud te voorzien. Daarom klopte 
Gladys aan bij het Moeder- en babyprogramma. Miracle had medische zorg nodig, 
de kinderarts van het project constateerde een virale infectie waarvoor ze moest 
worden behandeld.  
Gladys heeft ook steun aan de supportgroep, waarin moeders ervaringen 
uitwisselen. Daarnaast volgde ze via het Compassion-project naailessen, 
waardoor ze nu kleding repareert van mensen binnen haar gemeenschap. Daar 
verdient ze geld mee, waardoor ze bijvoorbeeld luiers voor Miracle kan kopen. 
Hoewel het leven soms zwaar is met een baby erbij die ook nog eens extra zorg 
nodig heeft, kijkt Gladys positief naar de toekomst. ‘’Ik voel de verbinding met 
Miracle met elk schopje of wanneer ze haar handje naar me uitsteekt als ze 
wakker wordt,’’ zegt Gladys. ‘’Ze is mijn zegen van God, ze heeft mij veel vreugde 
gebracht.’’ 

 

(Dit is collecte 3 via de collecte-app). Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen 
door uw gift over te maken naar de Diaconie o.v.v. Moeder-baby programma. 
 
 
Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Bezoekt je, bezoekt u mee als ‘praatmaatje’? 
 
Na aanleiding van het hier noemen van namen zijn er enkele mensen (zowel mannen als 
vrouwen) die hebben aangegeven dat ze wel 1 of enkele mensen, met regelmaat willen 
bezoeken.  
Heb jij, of hebt u daar ook al eens over nagedacht? Zo niet, wilt u dat eens doen? 
In de volgende Nieuwsbrief komt een uitnodiging voor iedereen die hierover nadenkt en 
‘mee’ wil doen. Wanneer we een keer bij elkaar komen kunnen we kijken wie er 
bijvoorbeeld een beetje in de buurt woont, of misschien wel juist aan de andere kant van 
Leersum. Op die manier voorkomen we dat enkele mensen meerdere ‘bezoekers’ krijgen 
en andere niemand. En gelijk heb ik dan een beetje overzicht welke mensen bezocht 
worden (naast de verjaardagskaart).  
Kortom:  
- Wie wil ‘Praatmaatje’ worden en met enige regelmaat 1 (of meer) mensen bezoeken? 
- Wie zou er zelf graag bezocht willen worden door een ‘Praatmaatje’? (Leeftijd doet 

er niet toe) 
 
Op dit moment zijn er 3 mensen die hebben aangegeven ‘Praatmaatje’ te willen worden. 
Ik hoop van harte dat het lukt om een grotere groep ‘praatmaatjes’ te laten ontstaan. 
Lijkt het jou of u iets?  
Geef dit dat aub door aan ds. Aafke Rijken of aan mij, Yolanda van der Stelt via de 
manieren die onder het kopje ‘Wilt u niet genoemd worden’ vermeld staan.  
Hartelijke groet, Yolanda van der Stelt 
 
Afwezigheid (senioren)pastor 
 
Tot en met 10 mei is Yolanda van der Stelt afwezig. 
Bij behoefte kan er contact opgenomen worden 
met ds. Aafke Rijken, scriba Marian Clarijs of met 
één van de ouderlingen. Scriba Marian Clarijs is van 
29 april t/m 3 mei niet bereikbaar. 
 
 

Bloemengroet 
 
De bloemen van de afgelopen 
weken gingen met een groet 
vanuit de gemeente naar: 
• Mw. Janny Kanaar, (7 april) 

• Dhr. B. Wijnen, (14 april) 
 
 
Bedankt! 
 
Beste mensen, 
Blij verrast was ik, toen mij, na de kerkdienst een 
prachtig boeket bloemen werd gebracht. Tevens 
mocht ik ook nog veel post, telefoontjes en 
bezoekjes ontvangen. 
Dit medeleven van zovelen heeft mij heel goed 
gedaan. Allen heel hartelijk dank daarvoor. 
Een vriendelijke groet van, Janny Kanaar 

Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God de Vader, 
Hij die heel de schepping draagt. 
Als een vriend komt Hij ons nader 
wanneer wanhoop ons belaagt. 
Hij doorgrond en kent ons leven 
en wij zijn door Hem aanvaard. 
Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden 
want wij zijn Hem alles waard. 
Ik geloof in Jezus Christus, 
Zoon van mensen, Zoon van God, 
die als broeder ons nabij kwam 
toen Hij droeg het menselijk lot. 
Hij leerde ons dienstbaar leven: 
kiezen voor de minste mens. 
Zelfs de dood hield Hem niet tegen 
Want verzoening was zijn wens. 
Ik geloof de Geest die heilig 
als een vuurgloed ons verwarmt. 
Die ons troost en steeds bemoedigt 
als het leven ons verlamt. 
Gods Geest wil ons inspireren  
zo verfrissend als de wind. 
Als een bron wil zij ons voeden 
Die gemeenschap samenbindt. 
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Gebedskring 
       
Elke keer als we als gebedskring bij elkaar zijn, zelfs als de helft door ziekte 
afwezig is, zijn we dankbaar dat we in vrijheid bij elkaar mogen komen. Dat 
is telkens weer reden om daar God voor te danken, net als voor de Bijbel, 

waarin we kunnen lezen hoeveel God van ons houdt en hoe Hij met mensen onderweg 
wil zijn, zoals met Mozes en Abraham, maar ook met de Emmaüsgangers en met ons. 
Dan kunnen we zingen: “Wij vieren ’t feest van Pasen weer, en brengen alle lof en eer aan 
onze opgestane Heer. Halleluja!”(Lied 620: 11) en danken voor de mooie Paasdagen en 
voor de mensen die goede uitslagen kregen. Naast redenen voor dank zijn er, vaak 
telkens terugkerend, punten van voorbede voor mensen die ziek zijn, wachten op 
uitslagen of operatie of rouwen om het overlijden van een geliefde, voor mensen die 
wonen in oorlogsgebieden of die te lijden hebben onder natuurgeweld, voor mensen die 
zich inzetten voor vrede en gerechtigheid, voor de vervolgde Christenen en ieder die 
wordt gediscrimineerd om geaardheid, ras of geloof. Graag willen we u vragen met ons 
te bidden voor verslaafden, onder andere aan gokken, die door hun verslaving in de 
problemen komen én voor de hulpverleners.  
Namens de gebedskring, Riek van Hussel 
 
BERICHTEN  
 
Boekenclub - filmavond 
 
Om vast in de agenda te noteren: 27 mei is er een 
filmavond in het Michaëlhuis. De film ‘the Help’ wordt 
vertoond. Dit is een verfilming van het boek 
‘keukenmeidenroman’ dat de boekenclub de afgelopen 
periode heeft gelezen.  
 

 
Plantenactie 
 
Op de zaterdag voor moederdag, 11 mei, wordt er weer 
potgrond en perkplantjes bij de kerk verkocht. Meer 
informatie hierover volgt nog. 
 
 
 

 
Gemeente picknick 
 
Save the date voor de eerstvolgende gemeenteactiviteit: 
Zaterdag 8 juni om 16:00! 
Een gezellige picknick op het kerkplein voor iedereen! 
 
Er zal veel lekkers te eten en te drinken zijn. En iedereen 
neemt zelf wat mee. Verdere informatie volgt nog. 
Ben jij, bent u enthousiast/ heb jij ideeën, of wil je 
meedenken voor deze middag? Hulp is fijn!  
App Niels  
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Weeksluitingen in de Schermerij 
 
U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot. 
 

26-4  Ds. Arend Altena 
10-5  Dhr. Adam Hoogendijk 
24-5  Pastor Wies Sarot 
 

 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 

Zondag 21 april – Johannes 15:1-8- ‘Groei je mee?’  
 
Jezus vertelt dat hij de ware wijnstok is. Wie met hem 
verbonden blijft, kan groeien en bloeien. 
 

 
 
 

Zondag 28 april – Johannes 10:11-16- ‘Een herder van goud’  
 
Jezus is de goede herder: een herder die alles over heeft voor 
zijn schapen. Een ingehuurde herder slaat op de vlucht zodra er 
gevaar dreigt. Maar een goede herder blijft altijd voor zijn 
schapen zorgen. 
 

 

 
 Workshop geloofsopvoeding 
 
Donderdagavond 30 mei is er in het Michaelhuis een workshop over 
geloofsopvoeding, door schrijfster en spreekster Willemijn de Weerd.  
Als gelovige ouder wil je graag je geloof overdragen op je kinderen. 
Maar hoe doe je dat? Bij een baby, peuter, kinderen en tieners? Hoe 
zorg je ervoor dat het geen sleur wordt, maar dat het leuk en 

inspirerend is en blijft? 
Daar willen we met elkaar over nadenken in deze workshop. We willen kijken naar 
(geloofs-) ontwikkeling van baby tot adolescent (0-24 jaar) en hoe je daaropin kan spelen 
met geloofsoverdracht. 
Tijdens deze workshop gaan we ook kijken naar verschillende geloofstalen die we in de 
Bijbel tegenkomen. En hoe inzicht in deze geloofstalen ons kan helpen bij de 
geloofsopvoeding. 
 
Meer info volgt nog! 
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Zing je mee? 
 
Hee jij! 
Vind je het stiekem heel leuk om lekker te zingen? 
Wil je dat samen met andere kinderen doen in een 
koortje tijdens een kerkdienst? Dat komt mooi uit! 
Met Pinksteren willen we dat gaan doen. Leuk hoor, zo krijg je wat podiumervaring. 
Superbelangrijk en leuk natuurlijk. Je leert ook hoe je je stem zo goed mogelijk kan laten 
klinken. We kiezen heel hippe, leuke liedjes waar iedereen helemaal blij van wordt. 
Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Doe dan mee! 
  
Geef je zo snel mogelijk, liefst voor 24 april (mag via je vader of moeder) op bij Carine 
Roos 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Kerkenraadsvergadering 3 april 
 

De kerkenraad heeft op 3 april vergaderd. Op de agenda stonden o.a. de volgende 
punten: 

- Verkiezing moderamen: In verband met de wisseling van ambtsdragers en de 
achterliggende periode met uitval binnen het moderamen is, met instemming van 
de kerkenraad, het moderamen weer compleet gemaakt. Het moderamen bestaat 
uit Arco van den Ham (voorzitter kerkenraad), Marian Clarijs (scriba), Kees 
Gerestein (namens het CvK), Gerriëtte Jorritsma (namens de diaconie) en Liesbeth 
van de Waerdt (op oproepbasis namens de ouderlingen). Ook stemt de 
kerkenraad in met het voorzitterschap van Arco van den Ham. We zijn blij met de 
nieuwe ambtsdragers en dankbaar dat ook het moderamen weer compleet is. Het 
tekort aan ouderlingen baart wel zorgen. 

- Beroepingswerk: De beroepingscommissie heeft een profielschets van de 
Michaëlkerk opgesteld. De beroepingscommissie heeft de profielschets toegelicht 
en is met de kerkenraad in gesprek gegaan. De profielschets is, met een aantal 
wijzigingen, vastgesteld.  

- Voorbereiding gemeenteavond: De profielschets gaf een mooi opstapje naar de 
gemeenteavond van 17 april. We willen deze profielschets en het werk van de 
beroepingscommissie graag delen met, en toelichten aan, de hele gemeente.  

Namens de kerkenraad, 
Marian Clarijs, scriba 
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Gemeenteavond  
 
We mogen terugkijken op een goede gemeenteavond op 17 april. Rond acht uur zat het 
Michaëlhuis mooi vol en opende onze seniorenpastor met het lied/gebed 418: “God 
schenk ons de kracht, dicht bij U te blijven” en een gedeelte uit het Johannesevangelie. 
Daarna nam voorzitter Arco van den Ham het woord en blikten we terug op de 
afgelopen periode en keken we ook vooruit.  
Namens de beroepingscommissie nam Irene Hogendoorn ons daarna op een 
interactieve manier mee door de gemaakte profielschets. Dit leverde mooie gesprekken 
op en mooie woordenwolken over de vragen: Kenmerken en eigenschappen van de  
Michaëlkerkgemeente? En wat zouden we graag zien in een nieuwe predikant? Ook ging 
zij in op de vervolgprocedure van het beroepingswerk, die de beroepingscommissie op 
een later moment ook in de nieuwsbrief zal delen. 
We sloten de avond rond kwart over negen af, waarna nog een hapje en drankje 
klaarstond en er ruimte was voor ontmoeting.  
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LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 21 april  ‘Jubilate’ 
 
-Welkom en mededelingen 
-Aanvangslied: lied 654:1, 2 en 4 
-Stil gebed, votum en groet 
-Zingen: psalm 66:1 en 3 
-Gebed om ontferming 
-Loflied: lied 652 
-Kindermoment 
-Schriftlezing: Ezechiël 34:1 t/m 11 
-Zingen: psalm 65:1 en 3 
-Schriftlezing: Johannes 15:9 t/m 17 
-Zingen: lied 636 
-Verkondiging 
-Zingen: lied 512:1, 3, 4 en 6 
-Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
-Inzameling van de gaven 
-Slotlied: lied 791 
-Zegen  
 
Orde van dienst – zondag 28 april 
 
De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In 
de loop van komende week zal deze op de website 
verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 
 
 
Online meekijken 
 
De onlineviering is als altijd live of later te volgen 
via Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 
5 mei: ds. H. de Leede, Amersfoort 
9 mei: ds. J. Aarnoudse, Ede- Hemelvaartsdag (dienst om 9.30 uur) 
12 mei: ds. G. Morsink, Odijk – Viering Heilig Avondmaal 
  
  

Zondag 21 april  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. J. Stelwagen, Leersum 
Ouderling: Martin van Herk 
Diaken: Jos Versluis 
Kerkrentmeester: Reinier Bijkerk 
Lector: Carine Roos 
Orgel: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: Schuldhulpmaatje 
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk 

Zondag 28 april - doopdienst 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. M. Hazeleger, 
Naaldwijk 
Ouderling: Marian Clarijs 
Diaken: Arco van den Ham 
Kerkrentmeester: Kees Gerestein 
Lector: Marian Clarijs 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: st. noodfonds 
vluchtelingen Utrechtse Heuvelrug 
Collecte Kerk: Orgel en Muziek 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
http://www.regio90.nl/
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Activiteitenagenda 
 
23 april 16.00 uur  Gebedskring    Michaëlhuis 
7 mei  16.00 uur  Gebedskring    Michaëlhuis 
8-11-12 mei  13-17 uur   Feest van de Geest    Michaëlkerk 
11 mei     Plantenactie    Kerkplein 
18-19-20 mei 13-17 uur   Feest van de Geest    Michaëlkerk 
21 mei  16.00 uur  Gebedskring    Michaëlhuis 
24 mei  19.00 uur  Club MK 10-13 jaar   Jeugdhonk 
27 mei     Filmavond     Michaëlhuis 
30 mei     Avond Geloofsopvoeding  Michaëlhuis 
31 mei  19.00 uur  Club MK 14-16 jaar   Jeugdhonk 
8 juni   16.00 uur   Gemeente Picknick    Kerkplein 
21 juni  19.00 uur  Slotavond Club MK    
 
 
Open Ochtend Michaëlhuis 
Elke vrijdagmorgen is het Michaëlhuis tussen 10.30 en 12.00 uur geopend voor een kopje 
koffie, thee, een praatje… van harte uitgenodigd!  
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 mei 2024 
Kopij aanleveren voor donderdag 2 mei, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 
 
 


